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Wie ben jij? 
Ook jij bent door God gemaakt als meisje of als jongen. En  Hij vindt jou fantastisch.  

En je mag zelf kiezen of je van voetbal houdt of van dansen, van karate of van toneel.  
Jij blijft voor altijd de jongen of het meisje dat je bent. De zoon of dochter van je vader en moeder.  

En wie weet, misschien mag je ook wel een broer of zus zijn. En later... later mag je als jongen zelf misschien wel vader worden, en als meisje een moeder. Hoe mooi is dat!  
Zo heeft God het bedacht.   

Wil je meer weten over de Here God,  of over de Bijbel waarin Hij alles vertelt over hoe mooi het leven is bedoeld voor jongens en meisjes? En hoe je voor altijd straks bij Hem mag komen wonen?  
Ga dan naar: 

Puzzel 
In deze folder vind je een heleboel kan jij ze tellen? En hoeveel jongens tel je? En hoeveel meisjes?  

Antw.: 12 Y en 11 X; zeven jongens en negen meisjes

Meer!
Er is nog veel meer goed nieuws. Dat lees je allemaal in de Bijbel. 

Over hoe God jongens en meisjes heeft bedoeld; hoeveel Jezus van kinderen 

houdt, voor ze zorgt en beter maakt; hoe Jezus altijd bij je is en hoe Hij je troost als 

je verdrietig bent; hoe je nooit bang hoeft te zijn, omdat Hij er altijd voor je is.

Wist jij dat heel veel mensen bang zijn 

om dood te gaan? 

En het grootste verdriet is als iemand 

van wie je houdt dood gaat. 

 
De Here God wil dat alleen helemaal 

niet. De Here God is verdrietig als jij 

verdrietig bent. Hij is de allerliefste 

Vader die er is!  Hij heeft jou gemaakt 

en Hij houdt van je. Daarom heeft de 

Here Jezus gewonnen van de dood! 

 
De Here Jezus heeft ervoor gezorgd dat 

wij nooit dood gaan, maar alleen maar 

verhuizen aan het eind van ons leven.  

Als we hier stoppen met ademen dan 

ademen we bij Hem in de hemel verder.

Kan iedereen bij de Here Jezus in  de 

hemel verder leven? 

 
Iedereen die van de Here Jezus houdt  

en ervoor kiest om met Jezus te leven 

en naar Hem te luisteren, mag met 

Hem in de hemel verder leven. Samen 

met alle andere mensen die dat ook 

doen.  
Dus ook je opa en oma die ervoor 

kiezen om bij de Here Jezus te willen 

leven. Dan zijn we voor altijd samen bij 

Hem. En dat is goed nieuws!



Ben jij een jongen of 

een meisje?
Het bewijs! Het begin

Weet jij wat het verschil is tussen een jongen en een meisje? 

En kun je een paar verschillen noemen?

Als je om je heen kijkt, op 

school bijvoorbeeld, dan zie je 

allemaal meisjes en jongens. 

Maar hoe weet je nou zeker 

of iemand een jongen of een 

meisje is?

Aan de buitenkant kan je wel 

verschillen zien. Een jongetje 

heeft een ander lichaam dan 

een meisje. Een jongen heeft 

een penis waar hij  

mee kan plassen. Een meisje 

heeft een gaatje waarmee ze 

kan plassen en een spleetje dat 

we vagina noemen.

Maar hoe weet je nu zeker of jij een jongen of meisje bent? Maakt het uit als je 
met poppen speelt? Of dat je heel sterk bent? Dat je brandweerman wil worden 
of danser? Sommige mensen denken dat het een verschil maakt hoe je je voelt. 
Zij denken dat je kan kiezen of je een jongen of een meisje bent. Maar dat is 
niet waar.

Hoe kan je het dan wel weten? Nou, daar is bewijs voor. Bewijs dat ieder-een helemaal óf een jongen óf een meisje is. 
 
En dat kan je zien doordat de Here God in ieder mens een code heeft geschreven. Die code zit in je hele lichaam, in elke cel, in je nagels, in je bloed, in je darmen, in je hersens, in je hart, in je haren. Overal!

Die code beschrijft of je een jongen of een meisje bent. Die code noemen we je DNA. Daarin liggen de bouwstenen van jouw lichaam. En dat DNA kun je lezen met een microscoop. Als je dan een lichaamscel of bloed onder de mi-croscoop legt, dan lees je wat je bent: een jongen of een meisje. Die code is heel kort en geen geheim.  Een jongen heeft de code XY en een meisje heeft de code XX.  En dat kan nooit meer veranderen. Niet als een meisje gaat voetballen, niet door medicijnen en zelfs niet door operaties.

Het is allemaal begonnen met 2 

mensen die God als eerste schiep: 1 

man en 1 vrouw. Adam en Eva heetten 

ze. En de Here God had een prachtige 

wereld voor hen gemaakt met bomen, 

planten, rivieren, bergen en dieren. 

Adam en Eva mochten voor die dieren 

zorgen. God zei ook dat ze kinderen  

zouden krijgen zodat de aarde vol zou 

worden met mensen. 
 
Daarom maakte God een man en een 

vrouw. Als een man en een vrouw elkaar 

heel lief vinden, dan delen ze alles met 

elkaar, ook elkaars lichaam.  

En dan worden er kinderen geboren,  

die groeien in de buik van de moeder.  

God wil dat de vrouw en de man eerst 

aan elkaar en aan Hem beloven dat ze 

altijd bij elkaar blijven, dan is dat de plek 

waar kinderen veilig geboren worden; 

een plek waar kinderen een vader en 

een moeder hebben die altijd bij elkaar 

blijven en goed voor elkaar zorgen.

Alle kinderen zijn óf een jongetje óf 

een meisje. En als die later groot zijn 

kunnen zij ook weer kinderen krijgen. 

 
God zei Zelf dat de mens het 

allermooiste is dat Hij ooit gemaakt 

had. De mensen kunnen namelijk 

met God praten en doen wat God hen 

vertelt.  
 
God heeft in de geschiedenis  

hele bijzondere dingen gedaan samen 

met mensen! Daar vertelt de Bijbel 

over.


