\Vﬁql/\ - ‘1:““;1:
LN I B S
\Y/1:1?, O R . A : ®

21 DAGEN BIDDEN EN VASTEN

NGELISCH CENTRUM







21 DAGEN BIDDEN EN VASTEN

Vandaag beginnen we met onze jaarlijkse ‘21 dagen dichter naar God toe
groeien’. Dit jaar willen we deze dagen gebruiken om op de bres staan voor
verloren mensen. ledereen kent wel iemand in familie of kennissenkring die
verloren dreigt te gaan. Deze dagen willen we extra voor hen bidden. De bijbel
vertelt ons hoe we dat kunnen doen. ledere dag lezen we een Bijbelgedeelte en
bidden we een Schriftgedeelte voor degene(n) die we op ons hart hebben. Op
woensdagavond zullen we de mensen voor wie we bidden gezamenlijk bij name
noemen om samen op de bres te staan voor onze geliefden. Tegelijk bidden we
voor de ongelovigen in het algemeen en Gods zalving van evangelisatie voor de
gemeente. Als we zo stil staan bij onze opdracht om te bidden voor de
ongelovigen dan raakt dat ook ons eigen hart en onze eigen relatie met de
Heer. Ook daar nemen we de tijd voor deze 21 dagen. Samen groeien in onze
relatie met Onze Vader!

Tip: De Bijbeltekst die we per dag bidden voor de ongelovige(n) is  bewust
kort gehouden, zo kun je deze de hele dag door herhalen, bijv. iedere keer dat
je aan eten denkt of je Social media zou willen checken.

We staan zo stil bij roeping die we hebben om iedereen het goede nieuws te
vertellen en discipelen te maken die ook weer het goede nieuws vertellen.
Wetend dat wat we ook doen, we niet meer en niet minder kunnen doen dan
zaaien. God doet het uiteindelijke werk, wij mogen als een instrument in Zijn
Hand dat doen wat Hij ons geeft te doen.

Vandaag staan we in de samenkomst stil bij de roeping die we als gemeente
hebben. We bestaan om God bekend te maken. De onderstaande Bijbelteksten
kunnen we bidden voor onszelf als gemeente en de gemeenteleden. Morgen
beginnen we met bidden voor de verlorenen.

We vragen God vandaag om ons als Zijn Lichaam te vormen tot een krachtig
centrum voor evangelisatie:

e Vader leer ons allemaal om zout en licht te zijn in het midden van deze
verloren wereld. Geef ons een rechtvaardige, positieve invlioed in de wereld.
(Mattheus 5:13-15)
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Help ons om in wijsheid om te gaan met diegenen die zich buiten het
lichaam van Christus bevinden. Laat onze woorden vol van genade,
godvrezendheid en wijsheid zijn, zodat we zullen weten hoe we mensen
moeten antwoorden die verloren dreigen te gaan. (Kol. 4:5-6)

Vader, ik vraag U dat U op de eerste plaats zult staan in het leven van ons
als Rivier. Laat ons altijd bereid zijn om rekenschap te geven aan eenieder
die ons vraagt naar de reden van de hoop die in ons leeft. Laten wij dit met
nederigheid en respect doen vanuit een zuiver geweten. (1 Petrus 3:15-16)

Leer ons om alle dingen voor U te doen zonder morren en tegenspreken,
zodat wij onberispelijk en oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos
te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder wij schijnen als
lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.
(Filippenzen 2:14-16)

Vader, laat ons nooit moe worden om het evangelie te delen. Laat ons
beseffen dat we mensen zullen oogsten als wij niet opgeven. Laat ons zien
dat we feest in de hemel zullen ontketenen. (Gal. 6:9)

Geef ons kracht van de Heilige Geest, zodat we getuigen zullen zijn, waar we
ook zijn. (Handelingen 1:8)

Vader, maak ons vrijmoedig en onbevreesd elke keer dat wij getuigen van
Uw Zoon. (Spreuken 28:1)
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Bidden voor de verlorenen, voorbede doen, is een opdracht die de Heer ons
zelf in zijn Woord geeft. In 1 Tim. 2 roept Pauls op om véér alles te bidden voor
anderen. In vers 3 voegt hij daaraan toe: want dat is goed en welgevallig in de
ogen van God, die wil dat alle mensen zalig worden/ gered worden en tot de kennis
van de waarheid komen.

In Ezechiél 22:30,31 lezen we: “lk zocht een man onder hen die een muur zou
optrekken en voor Mij in de bres zou gaan staan voor het land, opdat Ik het niet zou
verwoesten, maar Ik vond niemand. 31 Daarom heb Ik mijn grimmigheid over hen
uitgegoten. Door het vuur van mijn woede-uitbarsting heb Ik een einde aan hen
gemaakt, hun eigen weg heb Ik op hun hoofd doen neerkomen!’, zo spreekt mijn
Heer, de HEERE.”

En in psalm 106: 23: “Daarom besloot U dat U hen zou vernietigen. En dat zou U
ook gedaan hebben, als Mozes, de man die U had uitgekozen, niet voor hen was
opgekomen.”

In deze 3 geschiedenissen zien we dat bidden voor mensen een verschil maakt
tussen leven en dood. Ons gebed doet ertoe. Je kan deze 21 dagen bijvoorbeeld
1 of 2 mensen speciaal in je gedachten nemen.

Onze Vader, vergeef me als ik lauw of lui ben geweest in het bidden voor de
redding van (vul een naam in) en voor ongelovigen in het algemeen. Dank U
voor Uw woord dat mij leert wat mijn roeping is. Help mij deze dagen mee te
werken met U door te bidden voor degenen die anders verloren gaan. Ik bid
deze dagen voor (naam), ik wil een muur optrekken voor (naam) zodat U (naam)
kunt redden van de eeuwige dood.

Tekst: Luk. 19: 10 - “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te
redden wat verloren is.”

Gebed: Onze Vader. Heer Jezus, ik smeek U dat U (naam) zoekt en redt van
zijn/haar zonden en eeuwige veroordeling.
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Bijbelstudie

Lezen psalm 106. In deze psalm lezen we allerlei onderdelen voor een gebed.
Lees de psalm door en spreek erover met God wat deze psalm je leert, waar de
psalm je bij bepaalt en welke vragen het in je oproept. En bidt dit tot God. Je
zult zien dat deze psalm bijvoorbeeld beschrijft de zonde van mensen, en vraag
om vergeving. Het beschrijft de goedertierenheid en de trouw van God, zijn
wonderbare uitredding steeds weer. De psalm begint en eindigt dan ook met
lofprijs. En vers 47 is een gebed voor redding van énze families uit het land van
de tegenstander, het land van zonde en rebellie.
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Vandaag lezen en bidden we verder. Het is goed om te bedenken dat wanneer
we iedere dag een nieuwe tekst bidden, we dat niet doen omdat we dan meer
kans maken om God over te halen. De Bijbelteksten zijn de woorden van God
zelf voor 6ns! Het bouwt dns geloof op en helpt ons om met verse woorden van
God tot Hem te bidden en opgebouwd te worden door Zijn Woord dat levend is
en krachtig!

Gisteren leerden we dat Jezus is gekomen om te redden! Daarvoor heeft Hij zijn
leven gegeven omdat Hij wil dat iedereen gered wordt!

Vandaag leren we dat ons gebed deel is van een veel grotere strijd. Vaak als wij
bidden voor een geliefde die onbekeerd is, dan zien wij deze nood vooral op
persoonlijk en individueel niveau, maar de strijd rond deze bekering is een
onderdeel van een veel grotere strijd.

Want als we bidden voor ongelovigen, dan bidden we voor mensen die
geschapen zijn door God de Schepper. Dan hebben we het over mensen voor
wie Jezus is gestorven. Dan gaat het over mensen die God niet erkennen en het
offer niet aanvaarden en daarom voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Zij zijn
dan kinderen van de boze in plaats van kinderen van God. Deze strijd om
mensen is een strijd die satan voert om zo veel mogelijk mensen met zich mee
te sleuren naar de hel.

Het is een universele strijd vanaf het moment dat Eva de vrucht nam, totdat
Jezus terugkomt. Satans werk is dood en verderf, Jezus is de Weg, de Waarheid
en het Leven. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in de teksten hieronder.

Joh 10: 10: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten
gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” Jezus heeft door zijn
dood de macht van satan over de mens onttroond zodat ieder die in Hem
gelooft, vrij is van de macht van satan.

Kol 1: 13: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in
het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.”
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Wat betekent het voor jou dat de strijd om je geliefde een deel is van een
grotere strijd? Laten wij onze plek innemen en bidden!

Gebed voor mezelf

Dank U Heer dat ik als Uw kind ben overgezet uit de macht van het kwaad in
het Koninkrijk van Uw liefde. Leer mij mijn positie in te nemen in deze strijd.
Help mij vandaag om te blijven bidden voor (naam)

Gebed voor de ander

Here open zijn/haar ogen en bekeer hem/haar van de duisternis naar het Licht,
van de satan tot U Here God, zodat (naam) vergeving ontvangt van de zonde en
een erfdeel onder de heiligen krijgt door zijn/haar geloof in U.

[+, 0

Handelingen 26:18 - (Ik (Jezus) zend u (Paulus) naar de heidenen), om hun
ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de
macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en
een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (Jezus).

0

Bijbelstudie

Lees Kol. 1: 3-14. Paulus vertelt hier dat hij dankt tot God voor de gelovigen in
de gemeente (3) en dat hij samen met anderen bidt voor hen (9). We leren hier
de waarde van gezamenlijk gebed en dankzegging ook voor gelovigen.

Als je goed leest, zie je wat Paulus bidt voor de gelovigen. Dit Woord van God
kun je bidden over je gelovige kinderen, gelovige broers en zussen, partners en
voor de gemeente! Neem de tijd om dit gebed met Paulus mee te bidden voor
gelovigen die God je op het hart legt!
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In de Bijbel zien we hoe God steeds weer met bewogenheid reageert wanneer
mensen het uitroepen tot Hem. Jezus is met ontferming bewogen als Hij ziet hoe de
mensen leven zonder Herder. Een leven dat hen uitput en leeg maakt. Wanneer wij
bidden voor verlorenen, dan leren we om met diezelfde bewogenheid te bidden.
Met de liefde van Jezus waarmee Hij zijn leven gaf voor iedereen die in rebellie leeft.

Zo zegt John Mc Arthur in zijn boek Evangelistic Praying n.a.v. 1 Timothedus 2:1-8:
‘Voorbede doen voor anderen is niet koel verzoeken om redding van degene van wie
we houden, maar het is in mededogen met hun pijn en ellende, hun angst en
duisternis uitroepen tot God voor hen. We bidden in die emotie en met het alles in
beslag nemende verlangen dat we onze God geéerd willen zien worden, glorie willen
zien ontvangen door de redding van mensen. Als we beide niet op ons hart hebben,
ten eerste de bewogenheid voor mensen die anders voor eeuwig verloren zijn, en ten
tweede het verlangen dat onze God geéerd wordt door de redding van Zijn kinderen,
Zijn we egoistische christenen.’

Hij zegt het misschien wat scherp, maar hoe denk jij hierover?

Vader dank U wel dat met uw Geest ook Uw liefde in mijn hart is uitgestort. U weet
dat die liefde, die bewogenheid met anderen vaak bekoelt en wordt verdreven door
teleurstelling, oordeel of egoisme. Vergeef me Vader en wakker in mij het vuur van
Uw Liefde aan voor (naam) en voor allen die verloren dreigen te gaan.

O Vader u kent de duisternis, de angst, de leegheid waarin (naam) leeft. Ontferm
U over (naam)en vergeef (naam).Bevrijd (naam) van de demonenen machten die
(naam) gevangen houden.Bevrijd (naam) door de kracht en de overwinning, de
vergeving en verzoening van het bloed van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus.
Strek Uw hand uit Heer; steek Uw Hand uit van omhoog. Grijp hen, trek hen op
uit de grote wateren. Red hen van de sterke vijand (Psalm 18:17).

Lees Matthetis8:5-13.
Welke waarheden leren we in deze tekst over Jezus en over Zijn macht?
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In Lukas 11 vinden we een uitvoerige uitleg van de Heer Jezus over gebed. En
zoals zo vaak bij het onderwijs van Jezus vertelt Hij daarbij een gelijkenis.

Lees Lukas 11:5-10

Nadat de Heer het gebed aan Zijn leerlingen had geleerd dat wij kennen als het
‘Onze Vader' geeft Hij dit stuk onderwijs over gebed. Jezus begint dit gedeelte
met 8 woorden die voorgoed jouw begrip van de kracht van gebed kunnen
veranderen. Hij zegt: “Stel dat iemand van jullie een vriend heeft...”. Als Jezus
iets wil duidelijk maken over gebed, dan legt Hij eerst de focus op de relatie
tussen God en ons. Jezus leert ons hiermee dat de kracht van ons gebed is
gefundeerd in onze vriendschap met God.

Jezus leert ons hier dat we gebed kunnen beschouwen als een onderdeel van
onze vriendschappelijke relatie met God. Zoals je je niet zou schamen om een
vriend om hulp te vragen, zo mag je God om hulp vragen. En zoals je van een
vriend mag verwachten dat hij je alles zal geven wat je nodig hebt (voor zover
het in zijn vermogen ligt), zo mag je ook al helemaal van God verwachten dat Hij
je zal geven wat je nodig hebt.

We hoeven bij God kennelijk niet te wachten op een geschikt moment om Hem
iets te vragen. De ene vriend belt midden in de nacht bij de andere vriend aan.
Normaliter zou je nooit om zo'n tijd bij iemand langs durven gaan, maar bij een
vriend kan dat. Het is zoals een goede vriend kan zeggen als je het moeilijk
hebt: “Je kan me dag en nacht bellen als het nodig is". Zo zegt God tegen ons:
“Je mag altijd bij Me aankloppen.”

Maar is het je opgevallen dat Jezus in deze gelijkenis nog een derde vriend
noemt? Want de vriend die midden in de nacht om drie broden komt vragen
doet dat omdat een vriend van hém van een reis bij hem is komen aankloppen.
Degene die om broden vraagt doet dat niet voor zichzelf. Hij stelt de vraag voor
een ander die iets te eten nodig heeft. Jezus leert ons dat wij ook zo mogen
bidden voor anderen die iets nodig hebben wat wij niet kunnen geven, maar
God wel. Zoals een openbaring, bekering enz.
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Heer Jezus, dank U wel, dat U ons als vrienden beschouwt als wij doen wat U zegt.
Wat een eer om U als Vriend te mogen beschouwen. Help me om in de
vrijmoedigheid die daarbij hoort ook steeds weer bij U te komen voor alles wat ik
nodig heb, vooral als ik iets wil vragen namens of voor een ander. Help me zo met
grote verwachting te bidden voor de redding van (naam).

Hemelse Vader, ik draag (naam) met me mee; dat hij/zij nog niet gered is, weegt als
een last op mijn hart. (Naam) heeft het z6 nodig om U te leren kennen en door U
gered te worden!

Daarvoor is Uw voorziening nodig. En daarom vraag ik U, geeft U mij alles wat
nodig is om (naam) iets te geven wat (naam) kan helpen dichter bij U te komen. Ik
luister naar U, Heer, hebt U een woord of een lied, een zegening of een
bemoediging voor (naam) die ik door mag geven?

[Neem even de tijd om stil te zijn en te luisteren wat de Heer je in gedachten brengt. Als
Je een indruk, een woord, Bijbeltekst of lied had waar je aan moest denken, deel dat dan
met de persoon in kwestie.]

Lees 1 Johannes 5:14-15 en vers 20

Johannes schrijft hier dat we weten dat God ons verhoort als we bidden naar Zijn
wil. En dat we weten dat als we bidden naar Zijn wil, dat we het gevraagde, dat we
van Hem hebben gebeden, ontvangen. En Johannes eindigt zijn brief met de
opmerking dat Jezus gekomen is om ons het verstand te geven om de Waarachtige
God te mogen kennen.

Wat betekent dit voor ons gebed voor de mensen die God nog niet kennen? Hoe
zeker mogen we zijn dat God ons gebed verhoort?
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Als Jezus ons iets leert over bidden dan is het dat het ook gaat om volharding.
De gelijkenis van de weduwe bij de onrechtvaardige rechter, de vrouw met de
bezeten dochter en ook in het verhaal van de vrienden dat we gisteren lazen.

Soms antwoordt God niet meteen. Hij leert ons hier echte voorbede: in geloof
op de bres blijven staan voor de ander omdat we weten dat God goed is!

Het is een levenslange leerschool in geloof en vertrouwen om in nederigheid
afhankelijk te blijven van Hem. Wij kunnen het niet, maar bij Hem zijn alle
dingen mogelijk!

Deze uitgestelde gebedsverhoringen leren ons groeien in geloof zoals de
Israélieten groeiden in de woestijn. Ze hadden dorst en gingen klagen, God
bestrafte hen daarvoor. Maar, zou je kunnen denken, Hij had hen ook meteen
eten en drinken kunnen geven i.p.v. te wachten tot ze honger en dorst kregen.
Mozes zegt daarover in Exodus 20:20

‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor
Hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’

En in Deuteronomium 8:2 zegt Mozes aan het eind van zijn leven over de
woestijntijd:

‘Ook moet je heel de weg in gedachten houden waarop de HEER, jullie God, je deze
veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij jullie zou verootmoedigen, en jullie
op de proef zou stellen om te weten wat er in jullie hart was, of je Zijn geboden in
acht zou nemen of niet.’

Het doel van de Heer is groei en dat we Hem (leren) vertrouwen. We mogen
groeien in liefde voor Hem, in ontzag voor Hem, geloof in Hem! Zodat je sterker
wordt en mag gaan van overwinning naar overwinning!
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Gebed voor mezelf

Dank U wel dat U goed bent en dat U mij leert om te volharden. Vul mij met een
onblusbaar verlangen om te blijven bidden en Heilige Geest, werk door mij heen
met de gave van geloof zodat ik in geloof zal blijven bidden!

Gebed voor de ander
Heer overtuig (naam) door uw Heilige Geest van zonde en oordeel en
gerechtigheid zodat (naam) berouw krijgt en U gaat dienen.

Johannes 16:8-11 - En als Die (de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld
overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat
Zij niet in Mij geloven, van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader
en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld

veroordeeld is.

Bijbelstudie

Lees Lukas 18:1-8

Welke waarheden kun je hieruit leren over de Here God?

Wat kun je hieruit leren voor je eigen gebedsleven?
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Bidden voor onbekeerden, zeker voor gezin en familie, kan een zware last zijn.
Soms zie je vooruitgang en denk je dat je gebeden worden verhoord, maar
soms volgt daarop een verslechtering van de omstandigheden. Je kan nog zo
volwassen zijn in je geloof, wanneer je geliefden nog niet gered zijn, dan rooft
dat van je vreugde. Volharden in gebed en geloof is een offer dat we graag
brengen maar het blijft een offer.

Bidden voor onbekeerden met het hart van de Vader, raakt ons altijd, omdat
het Hem raakt. Weet dat wanneer je een hart hebt voor verlorenen en je bidt
met het hart van de Vader, dat je gezegend zal zijn en je gezegend zal voelen. Ik
deel een verhaal met je uit ‘Renew you passion to pray for the lost’ van George
Mueller. Twee reizigers liepen langs een bevroren man in de sneeuw en ze
gingen ervan uit dat hij dood was. De eerste zei: Ik heb net genoeg kracht om
mezelf in leven te houden, ik ga door." De tweede man zei: ‘Ik kan een
medemens niet hier achterlaten als er nog een laatste adem in hem is.’ Hij boog
zich neer en begon de man op te warmen door hem over zijn lichaam te
wrijven. De arme man opende zijn ogen en kwam weer bij en kwam uiteindelijk
overeind en liep even later met de man mee. Eén van de dingen die zij als
eerste tegenkwamen was de eerste man die alleen verder was gelopen. Hij lag
dood, bevroren in de sneeuw. Nu bleek dat de tweede man zijn eigen leven had
gered door de andere man warm te wrijven. Daardoor was zijn eigen lichaam
ook warmer geworden, zijn bloed was sneller gaan stromen en dat had hem
mede in leven gehouden. Hij had zijn eigen leven gered door een ander te
redden. Zo zullen wij zelf gezegend zijn wanneer wij anderen zegenen en
bidden voor hun redding.

Dank U Heer dat ik mag weten dat als de onbekeerde staat van de ander mij
terneerdrukt, dat ik door deze strijd heen gezegend zal worden. Omdat Ik hierin
€én mag zijn met U, en U in deze tijd mij helpt groeien en aan mijn eigen hart werkt
om te bidden met liefde en niet met oordeel, met geduld en niet met frustratie.

U kwam in de wereld om zondaren te redden. Daarom vraag ik U om (naam) te
redden. (Naam) is een zondaar en heeft Uw genade en goedertierenheid nodig.
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1 Timothedlis 1:15 - Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken (te
redden), van wie ik de voornaamste ben.

[ o

Bijbelstudie

Lees Lukas 25:27

Wat wil de Heer hier aan ons leren?

Als mensen gered moeten worden, en er is gebed nodig en aandacht en liefde, dan
hebben we soms net als priester en de leviet, en hebben redenen,
omstandigheden om dit te verwaarlozen.

Wat zijn jouw redenen, omstandigheden, oorzaken van niet of minder bidden en
uitreiken dan je zou willen?

Vraag aan de Heilige Geest of Hij je openbaart waarin jij nog kan groeien in
deze liefde voor de naaste die anders niet zal leven.
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Jezus bidt zelf en leert ons bidden

ledereen kent Jesaja 53 als de profetie over het lijden en sterven van de Here
Jezus en de verzoening en genezing die Hij daarin voor ons heeft verkregen.
Minder bekend is misschien het laatste vers: Omdat Hij voor de overtreders
gebeden heeft.

Jezus bad aan het kruis: Vader vergeef hen ze weten niet wat ze doen. Enin
Lukas 22:32 lezen we dat Jezus voor Petrus bidt dat zijn geloof zal standhouden.
Jezus bidt nog steeds voor alle mensen, voor ons: Rom. 8: 34: “Christus is het Die
gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van
God is, Die ook voor ons pleit” (zie ook Hebreeén 7:25).

Jezus leert ons bidden voor anderen, dat ze gaan geloven, dat God hen
vergeeft, en dat ze niet hun geloof verliezen. Als wij bidden, dan doen we wat
Hij doet. Dan zijn we daarin één met Hem. Mogen we met Hem meebidden en
meewerken tot redding van mensen.

Gebed voor mezelf

Heer Jezus dank U wel dat U voor mij bidt en mij leert om voor anderen te
bidden. Dank U wel dat U nooit moe wordt te bidden maar altijd voor ons pleit.
Schenk mij Uw liefde voor mensen zodat ik ook niet moe wordt te bidden voor
anderen, zoals U voor mij en anderen bidt.

Gebed voor de ander

Strek Uw hand uit Heer, steek Uw Hand uit van omhoog, grijpt U (naam) trek
hem/haar/hen op uit de grote wateren. Red hem/haar/hen van de sterke vijand.
Psalm 18:17,18 - Hij stak zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op
uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten,
omdat zij machtiger waren dan ik.

Bijbelstudie
Lees Jesaja 53:1-12

Dank de Heer voor wat we daar lezen, voor alles wat Hij gedaan heeft, en voor
alles wat wij ontvangen hebben.
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Als we bidden is het belangrijk dat we bidden in geloof. Geloof dat God, God is en
geloof dat God doet wat Hij belooft. Ons geloof kan groeien door het Woord van
God. Daarom is het belangrijk om Zijn Woord te lezen en te kennen. Dan weten we
wat Gods plan is, wat Zijn wil is en dan kunnen we in geloof bidden naar Zijn wil!

Geloof is ook een vrucht van de Geest die mag blijven groeien (Galaten 5:22). En
geloof is een gave van de Geest. Een gave die je nodig hebt wanneer je geloof nodig
hebt voor grote wonderen. Die gave mogen we ontvangen. Daarom is het goed om
ook te vragen om de gave van geloof. Zoals de Vader van de bezeten jongen die
tegen Jezus zei: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!

We moeten niet doen alsof we groot geloof hebben als we het niet hebben, niet
boven onszelf uitschreeuwen, maar God vragen om aan te vullen wat ons
ontbreekt,

Om te bidden in geloof moeten we ons voeden met het Woord van God, de bijbel
dagelijks lezen. En om te volharden in geloof hebben we de Heilige Geest nodig.
Voor de gave van groot geloof, bidden we om de gave en de vrucht van de Heilige
Geest.

Onze Vader dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw Geest. Leer me te voeden
met Uw Woord, en te luisteren naar Uw Geest, help me te groeien in geloof. Dank
U wel dat ik in geloof mag bidden voor (naam)

Heer Uw heeft gezegd dat U iedereen redden wil, daarom vraag ik U om de
redding van (naam). Het is Uw kind, U heeft Uw zoon gegeven voor de redding van
(naam). Ik dank u wel dat ik mag geloven dat U (naam) zal redden! Tot eer en glorie
van Uw Naam!

God wil dat iedereen geneest! Lees deze teksten en laat je geloof in Gods wil
voor alle mensen groeien en opgebouwd worden! Dank God voor al deze
beloften!

Ezech. 18: 23/ Mat. 18:14/ 2 Petr. 3: 9/ 1 Tim. 2: 3,4
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Paulus als voorbeeld

Het evangelie bekend maken is de grote opdracht die de Heer ons geef,
mensen redden kun je ook wel zeggen. Deze opdracht kunnen wij niet zelf,
zonder de Heer, zonder gebed uitvoeren. Want de Heer leert ons: zonder Mij
kun je niks. Blijf daarom in Mij (door onder andere te bidden/ communiceren
met Mij) en dan is alles mogelijk en zul je veel vrucht dragen.

Paulus weet dat ook. Hij vraagt daarom aan medegelovigen om voor hem te
bidden dat God een open deur geeft. Dat betekent een gebed dat mensen een
open hart zullen hebben om het evangelie te ontvangen en te aanvaarden.
“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid
meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van
het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden
ben.” (Kol. 4:2-6)

En we lezen dat God zo ook kan werken bijvoorbeeld in Handelingen 16: 14: “En
een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad
Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat
Zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.” (Hand. 14:27, 1 Kor. 16:9 en

2 Kor. 2:12).

Gebed voor mezelf

Vader in de hemel, dank U wel dat U ons aan elkaar gegeven hebt om samen
sterk te staan in gebed. Ik bid U vandaag dat U open deuren geeft voor mij om
over U te vertellen. Ik bid U voor al mijn broers en zussen dat U open deuren
geeft om van U te vertellen aan hun vrienden en familie. Zodat mensen gered
worden tot Uw eer en tot uitbreiding van Uw Koninkrijk!

Gebed voor de ander

Onze Vader Dank U wil dat iedereen gered wordt. Vader, ik bid dat U
voortdurend mensen stuurt in het leven van (naam) die het evangelie met
hem/haar zullen delen.

[ 0

Rom. 10:14 - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En
hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
Zij horen zonder iemand die predikt?

[+, 0
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Bijbelstudie

Lees Kolossenzen 4: 2-18

Wat leer je hier over het gebedsleven in de eerste gemeente?

Wat kun je hierin leren voor je eigen gebedsleven?
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Moed om te getuigen

Bid dat je vrij mag zijn om te getuigen, vrij van mensenvrees en moed ontvangt
om te getuigen. In Hand 4: 23- 31 lezen we dat de discipelen getuigen en
weerstand ondervinden, vervolging en arrestatie. Ze zijn bang en komen
samen. Wat zij dan bidden, kunnen we dan lezen. We lezen dat ze gezamenlijk
het uitroepen tot God. En dat ze de Schrift kennen en citeren in hun gebed
(vers24-26) en toepassen op hun situatie (27,28) en dan bidden om:
vrijmoedigheid! En vragen dan ook nog hoe ze graag meer vrijmoedigheid
willen ontvangen: Doordat ‘de Heer zijn Hand uitstrekt tot genezing en er
tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw Heilige Knecht Jezus. En
dan antwoordt God door de plaats te schudden hen opnieuw te dopen met de
Heilige Geest. Het gevolg was dat zij met vrijmoedigheid het Woord van God
spraken. Precies zoals ze gevraagd hadden. En verderop lezen we van de
eenheid, de kracht en de wonderen die daaruit vloeien. Ook in Hand 28:31
lezen we over diezelfde vrijmoedigheid in het leven van Paulus.

Gebed voor mezelf

Heer Geef mij meer vrijmoedigheid om van U te vertellen doordat U Uw Hand
uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van
Uw Heilige Knecht Jezus. (Psalm 51: 14,15 Geef mij de vreugde over Uw heil
terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. 15Dan zal ik
overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.)

Gebed voor de ander

Heer geef (naam) dat hij/zij beseft dat het leven met U veel beter is, laat (naam)
terugkeren naar U met berouw en schuldbelijdenis: Ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen u.

o 0

Lukas 15:18 - Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.

O 0

Bijbelstudie

Lees Fil. 4: 10- 13. Wat kan Paulus precies doordat Christus Hem kracht geef
lezen we hier?

Wat betekent dat voor jou? Wat zou jij kunnen dat je nu niet kan of durft en je
wel zou kunnen als die Kracht vrij door jou heen kan werken?
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Rechtvaardig gebed

Rechtvaardig zijn

Jakobus zegt in 5: 16: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Als we
bidden is het belangrijk dat we zelf recht voor God staan zodat de duivel geen
voordeel kan behalen en God onze gebeden kan verhoren en er kracht aan kan
verlenen. Wanneer we bidden in onze speciale tijd dan vragen we de Heer of er
dingen zijn die we nog moeten belijden. Omdat we iedere ingang die satan
zoekt om ons gebed te verzwakken willen sluiten. Een valkuil kan namelijk
bijvoorbeeld zijn dat we in ons hart oordelen over degene waarvoor we bidden.
Dat we onszelf beter voelen zoals de oudste zoon uit gelijkenis van de
barmhartige vader en de verloren zoon. Ook onvergevingsgezindheid kan ons
gebed verhinderen. Daarom is het is goed om ons eigen hart te onderzoeken.
Psalm 139: 23,24 |leert ons dat verlangen te verwoorden. “Doorgrond mij, o God,
en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.”

Gebed voor mezelf

Heer doorzoek mijn hart, is er iets in mijn hart dat ik nog mag opruimen zodat
er niets is dat mijn gebed kan belemmeren. Neem de tijd om naar de Heer te
luisteren, schiet er iemand in je gedachten die je nog mag vergeven? Heb je
kritisch gedacht over, gekeken naar of gesproken over iemand? Belijd en vraag
de Heer je te reinigen van deze gedachten en neem Zijn vergeving en reiniging
aan.

Gebed voor de ander
Heilige Geest, ik vraag U om (naam) te overtuigen van het feit dat hij/zij verloren
is, afgezonderd van God en naar de hel gaat zonder U.

Bijbelstudie

Lees psalm 34. Vers 16 leert ons hetzelfde als Jakobus 5: 16. Het legt ook uit wat
past bij een rechtvaardige. Bijvoorbeeld in vers10-14.

Welke dingen horen bij een rechtvaardige? En welke dingen niet?

Wat zijn de zegeningen voor de rechtvaardigen?
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Romeinen 3:23 - Want allen hebben gezondigd en missen de
heerlijkheid van God.

In de geestelijke strijd zijn we geroepen in de autoriteit van Christus te leren
staan. Door te spreken en te bidden in Jezus’ Naam. In Jezus’ Naam bidden
betekent niet Zijn Naam achter je gebed plakken, maar dat je bidt namens
Jezus. Dat je Zijn wil uit bidt. Dat je in Zijn wil spreekt. Omdat je één bent met
Hém en Zijn wil kent.

Dat Zijn Geest in je leeft en vrucht draagt, dat je steeds meer op Jezus gaat
lijken. In het karakter van Jezus: zachtmoedig en nederig van hart.
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Loof de Heer

Ons gebed is onderdeel van onze relatie met God. De liefdesrelatie van God
met ons, waarin Hij trouw is aan de mens en Zijn kant van het Verbond
overeind houdt. De ontrouw en overspel van mensen sinds de zondeval heeft
Hij beantwoord met liefde. Die onvoorwaardelijke liefde bewees God door het
offer van Zijn Zoon. Omdat Hij een relatie wil met ons heeft Hij daar alles voor
over gehad - het offer van Zijn Zoon, de uitstorting van Zijn Geest. Daarom is
onze speciale tijd met Hem zo bijzonder en belangrijk. Zonder communicatie
geen relatie. Een gesprek van hart tot hart. Daarin komen we niet alleen bij
onze Vader met onze vragen. De Heer leert ons eerst te bidden: Uw Naam
worde geheiligd.

We willen Hem vandaag 'gewoon’ danken en loven om Wie Hij is en om wat Hij
voor ons heeft gedaan in het offer van Zijn Zoon en de uitstorting van Zijn
Geest!

Een handige tip: We prijzen God om Wie Hij is. We danken God voor wat Hij
heeft gedaan.

Gebed voor mezelf

Heer ik prijs U voor Wie U bent, barmhartig én rechtvaardig, almachtig en
zachtmoedig. De Schepper van hemel en aarde en van mijn leven. Ik dank U dat
U ook de Verlosser van mijn Leven bent. U bent mijn Vader in de hemel.

(Vul dit gebed van dank en lofprijs zelf aan zoals de Heilige Geest je ingeeft.)

Gebed voor de ander
Onze Vader, ik prijs U omdat het Uw wil is dat iedereen gered wordt - ook
(naam). Dank U wel dat U Uw Zoon ook gegeven heeft voor (naam).

Bijbelstudie
Lees Psalm 100

Wat leert deze Psalm je over hoe we tot God kunnen praten in onze speciale tijd
met God? Pas deze Psalm toe.

Bijvoorbeeld waar staat: Kom voor Zijn aangezicht met een lofoffer, dan kun je
tegen God zeggen: Ik kom bij U met een lofoffer, ik loof u omdat U ....... (vulin:
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goed, trouw, liefdevol, genadig, machtig etc.) bent. Luister naar wat de Heilige
Geest je te binnen brengt.

En waar we spreken: Uw goedertierenheid is voor eeuwig, Uw trouw van
generatie op generatie..., dan vullen we dat aan met: want U bent trouw voor

mij geweest toen... Dank de Heer heel concreet voor de momenten dat je Zijn
trouw hebt ervaren.
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Waarom is er zo veel strijd om mensenlevens?

1. Alleen de mens is geschapen naar Gods beeld, zelfs de engelen niet.

2. Alleen de mens kan één zijn met God (Joh. 17).

3. De ziel van een mens leeft voor eeuwig.

4. Er is een enorme hoge prijs betaald voor zijn redding.

5. Hij is geschapen om God te eren, bekend te maken en namen Hem satan te

verslaan.

De strijd om mensenlevens is een geestelijke strijd! Een strijd in de hemelse
gewesten, een strijd om eeuwig leven en eeuwige dood. Een strijd met een
tegenstander; satan, de boze, de verleider, de moordenaar, de misleider, de
aanklager de aanvoerder van de machten van de lucht, heerser over deze
wereld, prins van deze wereld.

Deze strijd winnen we niet met goede bedoelingen, met af en toe eraan denken.
Deze strijd winnen we alleen strijdend, met hemelse wapens!

Het gaat hier om de eer van God. Zoals in Ezechiél staat: “Ik doe het omwille van
Mijn Naam die ontheiligd is.” Het gaat om Gods eer. Om Zijn mensen, Zijn plan,
Zijn Koninkrijk. Daar gaat het begin van het Onze Vader ook helemaal over.
Daarom kunnen we bidden: Heer doe het omwille van Uw Naam, laat Uw Naam
in het leven van (naam) geheiligd worden, Laat Uw Koninkrijk in het leven van
(naam) doorbreken, laat Uw wil geschieden in het leven van (naam)

Gebed voor mezelf

Onze Vader dank u wel dat u groter bent dan satan en iedere duisternis. Dank u
wel dat ik niet krachtig hoef te zijn of krachtig hoef te bidden. Maar dat ik in de
Naam van Jezus tot U mag bidden zodat U krachtig kunt werken in het leven van
(naam).

Gebed voor de ander

Vader trek (naam) naar U toe, bekeer (naam), doe het omwille van Uw Naam,
laat Uw Naam in het leven van (naam) geheiligd worden, Laat Uw Koninkrijk in
het leven van (naam) doorbreken, laat Uw wil geschieden in het leven van
(naam)

Bijbelstudie

Lees Ezechiél 36:22-34. Welke gebeden kun je hieruit voor de ander bidden?
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Het Woord van God

Op dag 8 leerden we al: om te kunnen bidden naar Gods wil, moeten we Zijn
Woord lezen en kennen. En als je in geloof wilt groeien, dan heb je het Woord
van God nodig. In de geestelijke strijd heb je Gods Woord nodig. En wanneer je
in autoriteit gaat staan heb je Gods Woord nodig. Gods Woord is een levend
Woord. Jezus zegt: Ik ben het Levende Woord. Jezus en Zijn Woord zijn één. Als
je Jezus liefhebt, heb je ook Zijn Woord lief, dat leer je liefhebben als je het
leest. ‘Al doende leert men’ zeggen we wel eens. Het is niet voor niks dat de
eerste gemeenten en de vroege kerk de eerste eeuwen dagelijks de schriften
samen lazen. Gods Woord is openbaring én kracht!

Hieronder lees je een kleine samenvatting van Bijbelteksten die gaan over het
Woord van God. Lees ze door en kies er bijvoorbeeld steeds 1 uit om uit je
hoofd te leren. Of kies er elke dag 1 uit om God te danken voor Zijn Woord en
voor wat de tekst je leert over het Woord van God.

Gebed voor mezelf

Onze Vader dank U voor Uw Zoon, dank U voor Uw Geest, dank U voor Uw
Woord. Vergeef me als ik niet naar U luister door niet in Uw Woord te lezen.
Help om meer liefde te krijgen voor Uw Woord. Leer me te lezen, luisteren en
groeien.

Gebed voor de ander
Onze Vader Uw Woord zegt dat U wil dat iedereen gered wil. Ik vraag U doe
precies Uw Wil met (naam), red (naam) Heer, tot eer en Glorie van Uw naam!

Bijbelstudie

Lees deze teksten en dank de Heer voor wat je hierin leest.
Schrijf op hoe je het Woord van God meer gaat toepassen in je leven.

e Hetwoordvan God is levend en krachtig, en scherper dan een
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en
merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het
hart te ontleden. Hebreeén 4:12 kracht denken
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Alles wat de Schrift zegt is door God geinspireerd en kan gebruikt worden
om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op
te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn
taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timoteus
3:16-17 leven toerusting dienen

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105
licht

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor
allen die bij Hem schuilen.

Psalm 18:31 volmaaktheid bescherming Wie deze woorden van Mij hoort
en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis
bouwde op een rots. Mattelis 7:24 wijsheid luister en verstand

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.
Matteiis 24:35 betrouwbaarheid voor eeuwig

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos
bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en
ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd
daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Filippenzen 2:14-16a heiligheid
leven volmaaktheid

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. Psalm
119:130 begrijpen licht

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."”
Mattelis 4:4 voedsel luisteren brood

Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Psalm 107:20
genezing

Is niet mijn woord z6: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een
hamer, die een Jer. 23:29 vuur hamer
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Er is een lied dat zingt: “Heer raak mijn hart aan, maak mij bereid, Uw pijn te
voelen om wie er lijdt, Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O kom, raak mijn
hart aan, Heer, maak mij bereid.”

Volwassen christenen hebben een karakter dat meer en meer op Jezus lijkt. Dat
is de normale gang van zaken, als de Heilige Geest de tijd krijgt gaandeweg je
leven Zijn vrucht te laten groeien in je hart (Galaten 5:22). Als christen krijg je
bovendien de liefde van God in je hart uitgestort door de Geest Die ons
gegeven is (Romeinen 5:5).

Als Jezus het gebod van het nieuwe verbond onder woorden brengt doet Hij dat
dan ook als volgt:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb,
moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen
bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35 En elders staat:

En:
Wie in Jezus gelooft moet wandelen zoals Jezus gewandeld heeft.
1 Johannes 2:6

Jezus is gekomen om te zoeken en te redden uit liefde, en Hij verwacht dat wij
als Zijn discipelen ons door diezelfde liefde laten drijven. Daarom geeft Hij ons
ook de grote opdracht:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik jullie geboden heb, in acht
te nemen.”

Mattheds 28:18-20

Jezus weet dat wij dat niet uit eigen kracht of wijsheid kunnen. Daarom zei Hij
destijds tegen de leerlingen dat ze kracht van de Heilige Geest zouden
ontvangen, en dat ze dan getuigen van Jezus zouden zijn, in Jeruzalem, Judea,
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). De Heilige
Geest wordt ons gegeven met dat doel: dat we de kracht hebben om aan
andere mensen te kunnen vertellen van het Evangelie.
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En de Heer weet dat we uit onszelf die liefde niet hebben, daarom wordt mét de
Heilige Geest ook Zijn liefde in ons uitgestort.

De liefde van God voor mensen is de rode lijn van de bijbel en die liefde leeft
ook in Zijn kinderen. Daarom kunnen Elton en Shirley Gillam schrijven in hun
boek The Restoration of Biblical Prayer:

Als wij in relatie met onze Heer leven dan kan het niet anders of we hebben een hart
voor de verlorenen. Als dat niet zo is, dan staan we niet echt in relatie met onze
Vader.

The restauration of Biblical Prayer, p. 242

Wat vind jij van deze uitspraak? Is dat te stellig uitgedrukt, of slaat het juist de
spijker op z’'n kop?

Heer, raakt U mijn hart aan. Vergeef me als ik momenten of zelfs periodes heb
dat ik meer met mezelf bezig ben dan dat ik bewogen ben om het lot van de
mensen om me heen. Vul me met Uw Heilige Geest. Vul me met Uw liefde, met
Uw bewogenheid. Help me om niet onverschillig te zijn, maar vurig te blijven
bidden voor de bekering van (naam).

Heer, U heeft alles gegeven voor (naam). U hebt zelfs Uw eigen Zoon gegeven,
zodat (naam) vergeven, verzoend en vernieuwd zou kunnen leven met U. Laat
die waarheid en die rijikdom doordringen in zijn/haar hart. Laat de rijkdom en
de vreugde die U bereikbaar hebt gemaakt ook gezien en geloofd worden door
(naam).

Lees Lucas 24:46-53
Dit is het slot van het Evangelie naar Lukas. Wat lees je in deze verzen over God?
Wat leer je hier over jezelf?

Is er iets uit deze tekst waar je mee aan de slag kunt de komende week?
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Zonder communicatie is er geen relatie. Goede communicatie gaat niet altijd
vanzelf. Verschillen in karakter en cultuur, verschillen tussen mannen en
vrouwen maken dat soms nog meer duidelijk. Maar 1 ding is altijd nodig in een
goede communicatie, namelijk dat je niet alleen praat maar ook luistert. En
luisteren kan je op verschillende manieren doen. Denk maar aan hoe mensen
luisteren als ze al denken te weten wat er gezegd gaat worden. En hoe mensen
luisteren als ze denken dat er iets echt belangrijks wordt gedeeld. Luisteren in
een groep is weer heel anders dan luisteren 1 op 1.

De Heer zegt: Mijn schapen horen naar Mijn stem. En in psalm 27 zegt de Heer:
Zoek Mijn aangezicht. Met andere woorden, kom bij Mij, laten we samen tijd
doorbrengen. In Psalm 91 lezen we hoe de Here antwoordt als we Hem
aanroepen. We leren hoe de Here Jezus bidt en daarover vertelt dat Hij alleen
doet wat de Vader Hem bekendmaakt.

Bidden is danken, loven, prijzen, smeken én luisteren. Heer, wat is er in Uw hart?
Wat wilt U zeggen vandaag? Wat kan ik voor U doen? Deze tijd zet ik opzij voor U.
Ik luister naar U. En de Heer antwoord, met vrede, een tekst, een indruk, een
lied, een woord, een gedachte... Dan danken we Hem voor wat Hij ons te binnen
brengt en bidden dat weer terug tot Hem. Dank u dat U mij antwoordt met...

Neem de tijd en luister naar de Heer. Wat wilt U vandaag zeggen? Waar wilt U mij
bij bepalen? Wat leeft er in Uw hart? En als je dat moeilijk vindt neem dan bijv.
een Bijbeltekst: psalm 103:1,2 of 104:1,2 En bid deze woorden uit in eigen
woorden. God vertellen hoe groot, hoe almachtig, heilig en liefdevol Hij is voor
jou.

Onze Vader, U die alle mensen heeft geschapen, ook ( naam), U heeft een plan
met het leven van (naam). En satan heeft dat geroofd. Heer, (naam) is van U.
Haal (naam) terug en eis (naam) op uit de handen van de tegenstander.

Jesaja 43:6,7: "Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug,
breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die
naar Mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot Mijn eer, die Ik
geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”
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Bijbelstudie

Lees Psalm 23. En ervaar wat God daarin zegt. Mediteer op de woorden. Na het
lezen van de hele psalm, kies een vers dat er voor jou uitspringt en vraag de
Heer dat vers op dit moment voor jou door te laten dringen in je hart en je ziel.
Bijv. vers 2: Heer laat mij ervaren, voelen hoe dat is als ik daar mag liggen in die
grazige weiden, onder de bescherming en aanwezigheid, de zorg van de Herder.
In alle rust, zonder zorgen, zodat ik tot rust kom en mijn ziel verkwikt wordt. En
ontvang dan in je hart die vrede, die verkwikking die de Heer wil geven.
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Luisteren naar God is een voorrecht. De God die hemel en aarde gemaakt heeft,
de God Die een nieuwe hemel en aarde zal maken, Die wil met ons praten! Hij
doet dat door Zijn Woord en Geest. Die twee zijn niet los verkrijgbaar. In de
vroege kerk waren er gemeenten waar je alleen voorganger kon worden als je
alle vier de Evangelién en het Bijbelboek Handelingen uit je hoofd kende en
daarbij iedere dag alle 150 Psalmen bad.

Mensen hebben er in landen waar christenen vervolgd worden alles voor over
om een Bijbel te bemachtigen. Broeder Yun uit China heeft in gevangenschap
73 dagen gevast terwijl hij in een kuil was opgesloten, een kuil zo klein dat hij er
niet in kon liggen of staan, alleen zitten. Hij woog na 73 dagen vasten nog maar
35 kilo. En Hij riep tot God, maar één gebed: geef me toch een Bijbel, anders
sterf ik. Dat was zijn gebed, in die gevangenis in dat gat, een roep om een Bijbel.
En na 73 dagen gebeurde het ondenkbare: hij kreeg een Bijbel! Het was niet de
eerste keer dat hij gevangen zat vanwege zijn geloof. Maar hij had er alles voor
over om de Bijbel te kunnen lezen. Inmiddels had hij bijna het hele Nieuwe
Testament uit zijn hoofd geleerd en nu, vele jaren later, kent hij nog steeds veel
boeken van het Nieuwe Testament uit zijn hoofd.

Hoe kostbaar is het Woord van God voor ons? God heeft het gegeven. Vorige
generaties hebben hun leven gegeven om het aan ons in onze eigen taal door te
geven. En wij? Hoe waardevol, hoe belangrijk is de Bijbel voor ons? En waar kan
je dat aan zien?

Onze Vader, dank U wel dat U tot mij spreekt. Dank U wel dat U met mij wilt
spreken! Dank U wel voor Uw Woord in de Bijbel. Help mij Uw Woord te lezen
met verlangen en verwachting U te ontmoeten, naar Uw stem te kunnen
luisteren. En helpt U me om te groeien in mijn liefde voor U en Uw Woord.
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Gebed voor de ander

Hemelse Vader, ik bid U voor (naam) dat de waarheid van Uw Woord door zal
dringen in zijn/haar hart. Laat het licht van Uw Woord doordringen bij (naam).
Want U, Heer Jezus, hebt woorden van eeuwig leven! Naar wie zou (naam)
anders moeten gaan om eeuwig leven te vinden?

Wilt U mij een woord of tekst uit de Bijbel geven waarmee ik (naam) kan
zegenen, of waarmee ik voor (naam) kan bidden.

[Neem de tijd om te luisteren naar de Heilige Geest, welke tekst Hij je te binnen
brengt; of blader even door je Bijbel om te kijken op welke tekst je oog valt voor
(haam)]

Bijbelstudie
Lees de gelijkenis van de zaaier en de uitleg van Jezus van deze gelijkenis in
Matthels 13:1-9,18-23.

Hoe kunnen we zo met het Woord omgaan dat het honderdvoudig vrucht
draagt? En wat is die vrucht eigenlijk precies, denk jij?
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In Numeri 6 lezen we dat de Heer zegt, als jullie de mensen zo zegenen, dat we
dan Zijn naam op de mensen leggen. We weten uit de bijbel dat woorden kracht
hebben. Spreuken zegt: dood en leven liggen in de machten van tong. We
hebben het vaak over vloeken die zijn uitgesproken en dat we die moeten
verbreken en dat is zeker goed om te doen. Maar als vioeken kracht hebben,
dan hebben zegeningen zeker ook kracht! Paulus sluit zijn brieven af en opent
ze ook vaak met zegenbedes: Moge de genade en vrede van God met jullie zijn.
Zo mogen wij bidden voor elkaar maar ook voor degenen die nog niet geloven
dat God ze zegent met geloof en een nieuw hart, met genade en dat de vrede
van God in hun hart mag gaan heersen. We mogen Gods waarheid over hen
uitspreken: Dat Jezus voor hen gestorven is. Dat God ze zegent met geestelijke
ogen dat ze mogen gaan zien hoe groot de rijkdom is die God voor hen heeft
weggelegd. We kunnen ze zegenen met mensen op hun pad die hen van God
vertellen.

Het was het eerste dat de Heer deed in het paradijs: Hij zegende de mens. De
aartsvaders zegenden hun kinderen en de zegen was hen alles waard! We
kunnen de Schriftwoorden als zegen uitspreken over onze kinderen: Rom. 15:13
en andere gebeden van Paulus bijvoorbeeld!

Heer leer me te zegenen en tot zegen te zijn zodat Uw zegen krachtig zal gaan
werken in het leven van (naam)

Onze Vader ik zegen (naam) in Uw Naam. Ik zegen (naam) met Uw Woorden:
De Heer zegene en behoede (naam)

De HEERE doet Zijn aangezicht over (naam) lichten en is (naam) genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over (naam) en geve (naam) vrede!

Zo leg ik Gods Naam op (naam) en zal God (naam) zegenen.

Lees Spreuken 11:24-25 en Jakobus 3:1-12.

Wat leer je hier over de kracht van je woorden?

En wat betekent dat voor jou?

Ga je vandaag anders om met je woorden? Zo ja, hoe dan?
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De één denkt misschien: “Oh, we zijn er bijna! Ik kan weer gaan eten, snoepen...
lekker!” De ander denkt: “Ik vind het jammer dat het bidden en vasten alweer
bijna afgelopen is, want ik vond het fijn om deze periode extra tijd voor de Bijbel
en het gebed te kunnen nemen.”

Hoe dan ook deze periode van samen bidden en vasten voor mensen die
verloren dreigen te gaan, zit er bijna op. Maar dat wil niet zeggen dat we ermee
stoppen. Er wordt wel gezegd dat je 21 dagen nodig hebt om een nieuwe
gewoonte aan te leren. Misschien hebben deze dagen je geholpen om zo'n
gewoonte aan te leren om dagelijks (meer) te bidden voor iemand die nog niet
gered is. Dan is er geen enkele reden om daar mee te stoppen. Sterker nog, er is
alle reden om ermee door te gaan, te volharden en te blijven bidden en smeken.
Er zijn maar twee redenen waarom we zouden kunnen stoppen met bidden voor
mensen die verloren dreigen te gaan: als iedereen is gered of als de Heer Jezus
terugkomt!

Vorig jaar mochten we God uitgebreid danken. Omdat we hoorden wat de
jongeren bezighield, waar zij naar verlangden en wat was dat indrukwekkend. We
dankten de Heer ook omdat een echtpaar een paar weken voor het bidden en
vasten hun zoon tot de Heer mocht leiden en ze aan het begin van de 21 dagen
de naam van hun schoondochter in de gebedskist hadden gedaan. En op de 19e
dag van die periode gaf ook zij haar hart aan de Heer!

Ten diepst danken we God voor wie Hij is. Voor het offer dat Hij bracht in het
geven van Zijn Zoon.

Een spreker waar ik naar luisterde, vertelde over een indrukwekkende
verandering bij hemzelf en de manier waarop hij de Heer diende. Hij zei:

“Een paar jaar geleden is er een verandering gekomen in mijn dienen van de Heer, in
het verlangen naar het bekeren van mensen en het zien genezen van mensen. Ik deed
het voorheen vooral uit liefde en bewogenheid voor de mensen. En begrijo me niet
verkeerd, dat doe ik nog steeds. Maar nu doe ik wat ik doe eerst en vooral voor Jezus -
uit liefde voor Hem.”
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En ik dacht. Zo mogen we ook blijven bidden voor de verlorenen. Ja het is
verschrikkelijk als ze voor eeuwig verloren gaan. Ja het is verdrietig als ze zo
anders leven dan wij. Maar het zijn Gods kinderen, Hij heeft Zijn Zoon al voor hen
gegeven. Jezus is die verschrikkelijke weg al voor hen gegaan. Hij houdt van hen
en mist hen. Dankzij Zijn offer kunnen zij net als wij gered worden. Daarom blijven
we bidden voor hun redding. Alleen al voor Jezus wil ik niet stoppen met het
bidden voor deze mensen. Uit liefde voor Hem - omdat Zijn hart naar hen uitgaat.
Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen

(1 Tim. 2:1-4).

Hemelse Vader, dank U wel voor Uw bewogenheid en liefde, Uw trouw en Uw
rechtvaardigheid. Help me om nooit te verslappen in het bidden voor de mensen
om me heen. Juist ook voor de mensen die verloren dreigen te gaan omdat ze aan
U voorbij leven. Help me met Uw liefde naar hen te blijven kijken, vanuit Uw
bewogenheid te blijven bidden en pleiten. Het komt U toe dat alle mensen U eren
en aanbidden, U danken en volgen. Help me zo te blijven bidden voor (naam),
omdat U wil dat hij/zij gered wordt en er grote blijdschap is bij U, op het moment
dat (naam) zich over zal geven aan U.

Ik dank U Heer, dat Uw roep tot bekering en redding nog steeds uitgaat naar
(naam). U heeft hem/haar op het oog. U houdt van (naam). Ik kijk zo uit naar het
moment dat U Zich zal verheugen in de bekering van (naam)! Dat hij/zij U zal
geven wat U toekomt: alle dank, alle eer, alle lof, alle aanbidding! Heer, redt U
(naam) omwille van Uw Naam.

Lees 1 Timothels 2:1-4

Paulus vraagt ons hier of we voor alle mensen willen bidden met smekingen,
gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Hoe wil jij gehoor geven aan deze
oproep?

Met welke reden mogen we bidden? (Vers 4)

Voor wie heeft Jezus Zichzelf als losprijs gegeven? (Vers 6)

Jezus heeft Zichzelf als losprijs gegeven. Paulus zegt daarover: “Dit is het
getuigenis op de door God bestemde tijd.” Wat zou Paulus daarmee bedoelen dat
er een ‘door God bestemde tijd' is voor dat getuigenis?
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Vandaag is onze laatste dag van 21 dagen bidden en vasten. Morgen willen we
graag met elkaar in de samenkomst het bidden en vasten afsluiten met het
vieren van het Avondmaal.

Het Avondmaal is één van de kostbaarste en tegelijk moeilijkste onderwerpen om
over te schrijven en spreken. Menselijke woorden kunnen niet uitdrukken hoe
diep en intens en rijk het Avondmaal en het offer van Jezus zijn. Woorden doen
de rijkdom en reikwijdte van dit geheim altijd te kort. En toch worden we
gevraagd het Avondmaal te blijven vieren en zo ‘zijn dood te verkondigen totdat
Hij komt' (1 Korinthe 11:26).

Omdat wij van nature - zonder Jezus - slaven van de zonde zijn (Johannes 8:34),
en het leven niet zullen zien, omdat de toorn van God op ons blijft Johannes
3:36), daarom heeft Jezus zijn leven gegeven. Om onze zonden te dragen, onze
ziekten op Zich te nemen (Jesaja 53:4-6), om voor ons een vloek te worden, zodat
de vloek voor ons verbroken wordt (Galaten 3:13). Hij stierf om onze straf te
betalen (Jesaja 53:7). Daarvoor is Jezus de weg van zelfvernedering, verraad,
verlatenheid, spot, valse beschuldigingen, martelingen en kruisiging gegaan tot in
de dood...

Zo heeft Hij voor ons de dood verslagen en is opgestaan als onze Heer en Redder
om aan de Rechterhand van God de Vader te zitten zodat de Heilige Geest in ons
kon worden uitgestort. Deze

Heer is Zelf de Gastheer aan het Avondmaal, ook aankomende zondag. Hij is het
Die zegt: ‘Dit is Mijn Lichaam, eet! Dit is Mijn bloed, drink allemaal uit deze beker’
- en Hij zegt het ook tegen jou en mij.

Het is dan voor de hand liggend dat wij zeggen: “Dank U Heer, woorden kunnen
niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat U mij zo liefheeft en mij redt van de
eeuwige dood en veroordeling.”

En een logische vraag aan de Heer Jezus zou zijn: “Heer wat kan ik voor U doen?”
Misschien zou de Heer dan een vraag terugstellen. Dezelfde vraag die Hij Petrus
stelde na de verloochening, na de opstanding: “Hou je van Mij?"
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Gebed voor mezelf

Hemelse Vader, hoe kan ik U bedanken en eren voor het geschenk van redding
en verlossing door Uw Zoon? Heer, de prijs die U betaalde is zo astronomisch,
onvoorstelbaar hoog geweest. Help mij het op waarde te schatten en neem
mijn leven aan als mijn geschenk voor U, wat kan ik U anders geven? En laat U
mij weten Heer, wat ik voor U kan doen. En help me bovenal U echt lief te
hebben als antwoord op Uw liefde.

Gebed voor de ander

Heer, ik dank U voor (naam), dat u hem/haar ook op het oog heeft. U hebt ook
voor (naam) de hoogste prijs betaald. De vergeving, de volkomen verzoening, de
reiniging en heiliging die U daarmee beschikbaar maakt is ook voor (naam)
binnen handbereik. Laat U die heerlijke wetenschap doordringen in zijn/haar
hart, in Jezus’ Naam.

Bijbelstudie

Lees Johannes 15:9-17

Op welke manier heeft Jezus ons lief? (Vers 9)

Hoe kunnen wij elkaar zo liefhebben? (Vers 12) Lees ook Joh. 13:35

Hoe doe jij dat in de praktijk? Wat ziet Jezus in jou terug van zichzelf? Hoe zou je
dat nog meer kunnen doen?
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